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Het Jaarfeest van onze vereniging.    

Elk najaar proberen we één dag te besteden aan onderlinge 

verbroedering, contacten ophalen of te intensiveren 

middels een feest waarbij dit jaar ook onze donateurs en bekenden betrokken waren. Het 

begon met een concertje in de middag in zorgcentrum Heikant. Er was veel belangstelling 

van bewoners en Carl had een dubbelrol: én dirigeren én begeleiden, maar het ging hem 

goed af. De mannen, in zomertenue gekleed, hadden er zin in en na 15 minuten inzingen 

gingen ze los op het podium! 

Het publiek en het dienstdoende personeel wist het wel te waarderen en leden en aanhang 

werden na afloop getrakteerd op een appelflap en een kop koffie/thee. Om 15 uur gingen 20 

leden onder begeleiding van 2 gidsen een rondje Tilburg-Noord doen. Ik was er zelf niet bij  

maar hoorde dat het interessant was voor beide partijen. Enkele koorleden zijn in Noord 

geboren (bijv. Peter van de Borg, Jan Kennis) en wisten de gidsen weer van nieuwe 

informatie te voorzien en v.v. Er bestond ook de mogelijkheid om het Peerke Donders 

complex te bezoeken (het museum was open) en Peter van Dijk bezocht de braderie op het 

Wagnerplein. Iedereen wilde om 17 uur naar autobedrijf Probaat waar het een gezellige boel 

beloofde te worden. In totaal kon deze accommodatie 100 bezoekers aan en laat het er nu 

99 zijn! O nee, Jan van de Put moest wegens griep op het laatste moment afhaken en 

daardoor werd het getal bijgesteld naar 96. Bijna volle bak dus. 

Donateurs en bekenden van LR hadden een uitnodiging ontvangen waarop ingeschreven 

werd. Iedereen kon, tegen betaling van 20 euro, deelnemen aan een diner vergezeld met een 

concert. Een compleet nieuw concept voor de vereniging. Theo Santegoets kende een kok 

(genaamd Paul van den Brand -niet ons rustend lid overigens-) die wel voor 100 personen 
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zou zorgen voor een voor- en hoofdgerecht, onder de voorwaarde dat hij ergens kon koken 

en dat de spullen werden aangeleverd.  

Zo gebeurde dat Theo bij Jaspers keukengerei ging afhuren, Jan Kennis bij diverse zaken 

boodschappen ging doen en Mieke Kennis tot in detail meedacht en suggesties aandroeg om 

alles in goede banen te leiden. Ik hield mee bezig met het financieel deel, de inschrijvingen, 

de betalingen, de consumptiekaarten en de nazorg. Het werd een sfeervolle ambiance. De 

voorzitter opende de avond en heette iedereen welkom. Eerst soep, toen 1e deel van het 

driedelige concert, daarna de hoofdmaaltijd, het 2e deel van het concert, Ben Martin was 

inmiddels ook uit Roermond gearriveerd en kon ons begeleiden aan de piano, daarna als 

toetje ijstaart gevolgd door het 3e deel van het concert. 

Na wat bedankjes en Schrobbelèr richting Fret en Jos (eigenaren van Probaat) en een gift 

naar het bedienend personeel (Djito Schoenmakers, Simone en Angeliek Santegoets en Gert-

Jan en Thymen Duin), de kok en assistente Annelies waren al naar huis en omdat meer 

mensen vroeg uit de veren moesten kwam er van een nazit niet veel terecht. Tegen half tien 

deed zowat ieder koorlid en partner mee om Probaat weer terug te krijgen in “de oude 

staat”. Moet gezegd worden dat de aankleding van de zaal sfeervol en knus was. Je kunt het 

ook uit de foto’s opmaken. 
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Het was een geslaagde onderneming waarbij we veel dank verschuldigd zijn aan Jan en 

Mieke Kennis, Theo Santegoets en natuurlijk kok Paul en assistentie/maatje Annelies.  

We stelden het zeer op prijs dat de eigenaren van Probaat alle spullen belangeloos ter 

beschikking stelden en in alles volop medewerking verleenden. 

Uiteraard wordt dit experiment geëvalueerd en u hoort van ons hoe we zo’n opzet in de 

toekomst gaan inkleden. 

CE     
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Bestuursvergadering  28 september bij Peter van Schilt. 

Verslag van een ongewone bestuursvergadering 

Op donderdag 28 september stond een bestuursvergadering gepland bij Peter van Schilt. In principe 

vergadert het bestuur elke derde donderdag van de maand bij een bestuurslid. Het leek de redactie 

van het Info bulletin een goed idee om een verslag van deze vergadering op te nemen in de editie 

oktober 2024. Doorgaans valt er eigenlijk weinig spectaculairs te melden maar deze keer ging het 

anders. Op de afgesproken tijd, drie uur arriveerden Jan Kennis en Cor Eijkemans die een stukje 

samen gefietst hadden. Cor kwam erachter dat zijn tas met vergaderstukken en met contant geld niet 

meer op zijn bagagedrager zat: onderweg eraf gevallen. Dus hij besloot de weg terug te fietsen in de 

vrees dat de map niet meer te vinden was. Ook Jan, met een bijna lege fietsaccu, fietste terug. Cor 

hoopte dat een eerlijke vinder de map zou openmaken en de adressenlijst van het koor zou zien. Op 

die manier kon iemand uit de lijst gebeld worden en dan zou de zaak nog goed aflopen. Inmiddels 

werd Hennie gebeld; wie weet lag de map nog gewoon thuis. Geen map in Berkel-Enschot. Na een 

half uur belde Jan: map gevonden. Iemand had de map keurig op een bankje gezet Zie de foto.  

De opluchting bij Cor was enorm, begrijpelijk. De fietsaccu van Jan was leeg dus arriveerde hij even 

later in de auto van Mieke die niet thuis was.  De vergadering begon een uurtje later en was toch op 

tijd, rond vijf uur, afgelopen. Dat kan als het bestuur op een plezierige manier vergadert. Je hoort wel 

eens dat er een oneven aantal bestuursleden moet zijn omdat er wel eens gestemd wordt. In dit 

bestuur wordt nooit gestemd; alles gebeurt eensgezind na goed overleg. Gelukkig zien jullie op de 

foto vijf bestuursleden, een oneven aantal, omdat Gerard van Renswouw toegetreden is. De sfeer in 

het bestuur is goed en de taken worden in onderling overleg verdeeld. 

Waar ging deze vergadering over? Natuurlijk over het St. Caeciliafeest op 1 oktober maar ook over de 

jaarplanning tot in 2025, stand van zaken financieel gezien tot 1 oktober, de extra ledenvergadering in 

de herfstvakantie, het bezoek van het bestuur van het Gefangenenchor op 25 oktober en over de 

ziekenboeg. De ervaring met de verloren tas was erg vervelend voor Cor die altijd heel secuur en 

punctueel is. Voor het verslag was het niet onwelkom. Een gelukje bij een ongeluk. 

PvS 
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Overzicht programma in 2023-2024 

26 november: concert in Waspik in Den Bolder met de longstreetsingers uit Waalwijk (14-17 

uur) 

Ma.11 december: Kerstconcert 19.30 uur in het Jan van Besouwhuis in Goirle m.m.v. het 

Möbius jeugdorkest 

Ma. 18 december: Kerstconcert in de Capucijnerskerk aan de Korvelseweg. Aanvangstijd nog niet 

bekend. 

2024 

Ma. 8 januari: Nieuwjaarsreceptie in Het Kruispunt met uiteraard huldiging van onze jubilaris (Peter 

de Bruijn) die overigens deze week ook 80 jaar wordt! Alvast gefeliciteerd Peter! 

Zo. 18 februari: Benefietconcert in Waalwijk in de grote kerk. Hoe laat exact volgt nog. 

9,10,11 en 12 mei bezoek van het Gefangenenkoor (met partners) uit Traben Trarbach aan Tilburg 

met op za. 11 mei in De Druiventros een dinerconcert en op 12 mei een heilige mis die in 

gezamenlijkheid gezongen wordt en we sluiten af met een gezamenlijke lunch in de Druiventros. 

Ma. 1 juli afsluitend concert bij De Boemel (als dat lukt) 

Zo. 13 oktober “Opera Together” met LOV Waalwijk in De Leest aldaar (nog even ovb)                              

Za. 26 oktober in Goirle: bevrijdingsfeest n.a.v. Goirle 80 jaar bevrijd. Optreden in de St.Jan  Aanvang 

14.00 uur. 

2 Kerstconcerten (mogelijk in Het Laar en in de Hazelaar of elders)                                                           6 



Als het allemaal doorgaat zitten we met een aardig gevulde agenda t/m 2024. Dus aan de slag 

mannen! 

                   

Ziekenboeg:  Frans van de Reijt is herstellende van een geslaagde heupoperatie, 

maar zal zeker tot 1 november revalideren. Bert van Gils wordt deze week aan zijn nek 

geopereerd en wensen hem veel succes en beterschap. Jan van de Put moet zijn griep maar 

goed uitzieken en Jan Goossens kreeg met spoed een darmoperatie voor z’n kiezen. Gelukkig 

is hij weer thuis. Heel veel beterschap! En Peter Walschots wacht nog steeds op behandeling! 

Verjaardagen in oktober en november 

11 oktober Hans Tol 

11 oktober Hennie van Brunschot 

14 oktober Pierre Spape 

22 oktober Peter Walschots 

6 november Jan Panjoel 

13 november Jan Korst 

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, nog vele gezonde en gelukkige jaren! 

 

HET TILBURGS BUUKSKE 

 Eerst even terugkomen op het bericht van vorige maand, dat de fa. Melis Gieterijen 

ging stoppen. Recent vernomen dat de zaak met de eigen naam kan blijven bestaan en onder 

leiding van Koen Melis. Goed nieuws. Er is wel een nieuwe eigenaar t.w.: Melt Casting B.V. en 

ook zal het personeel voor de helft inkrimpen.                                                                                         

 Op de repetitie van 4 sept. j.l. mocht ik i.v.m. mijn 80ste de maat slaan bij Mno haja 

lita en als er goed gekeken werd tijdens mijn strubbeling, zou een pauze-drankje aan het koor 

vast verdiend zijn. Dat Jos met zijn maten het ‘Ein Prost’ inzette tijdens die pauze en ieder uit 

volle borst meezong, daar had ik echt niet op gerekend.            Danke Schön meine Freunden! 

 Zoekend in het Buukske stop ik bij ‘Actum Tilliburgis’ en zie dat die vermelding uit het 

jaar 709 n. Chr. stamt. Zou te maken hebben met schenkingen aan Willibrord, de 1e bisschop 

van Utrecht, door ene Frankische heer Virgilius. De akte bestaat niet meer, maar een copy is 

opgenomen in het zgn. ‘Gouden Boek’ dat in de abdij van Echternach is geschreven in 1191. 

Willibrord sleet daar zijn laatste levensjaren als abt. Het boek bevindt zich tegenwoordig in 

de Landsbibliotheek van Gotha. Op onze jubileumreis naar Thüringen in 2011 zijn we erlangs 

gereden, tussen Eisenbach en Erfurt. Dat schenken ging trouwens over gronden in Brabant 

en dat begon met name bij Alphen.                                                                                                  

Het Latijns woord ‘Tilli’ betekent ‘verworven land’ en een ‘Versterkt huis Ter Borch’ 

(Oisterwijk), zou naar ‘Burg’ verwijzen.                                          7

                                 



In ‘t huis Ter Borch hebben de Giselberten (heren van Tilburg) gewoond en later in de 12e 

eeuw behoorden reeds Goirle,  B-Enschot, Udenhout en Haaren tot de stad Tilburg.   Gôôl 

mar wir rap annexeren zuk zegge! 

 Appels waren er in onze jeugd om weg te jatten maar er was ook een houtzagerij in 

de Goirkestraat die zo heette. Vanaf 1887 als stoomzagerij en in 1929 elec. zagerij/schaverij,  

maar in 1980 opgeheven. Blijkt nu het Oost-Europees Centrum te zitten. Mijn eerste baasje 

had in 1959 een timmerwinkel aan het Wilhelminapark en ik moest vaak per fiets ‘vlotdelen’ 

bij de fa. Appels ophalen. Daar timmerden we dan prachtige doodskisten van, in voorraad of 

op bestelling. De afstand was wel te overzien maar door het drukke verkeer fietsen, met vier 

brede planken van een meter of vijf op je schouder, ik geef het je te doen. Ja, soms gooide ik 

die planken dan ook van zwaarte het trottoir op. Toen er wat later een trap-bakfiets werd 

aangeschaft kwam er voor mij als 16-jarige een vervangend probleem. I.p.v. naar leuke jonge 

meiden te kijken reed ik vaak met die kisten, wat schuwachtig naar het mortuarium van het 

ziekenhuis. Mijn ogen waren dan meer gericht op het dekzeil, omdat dit bij harde wind nog 

wel eens de lucht in vloog. Ik weet nog goed dat ik met drie doodskisten, open en bloot op 

de bakfiets reed en me doodschaamde. Ik woonde zelf in de par. Gasthuisstraat en was daar 

eerder misdienaar en zanger bij jongenskoor Blije Jeugd geweest. De mooie panden in de 

buurt kende ik dus wel: Apotheek Kerssemakers, de nog originele gevel van de Gruyter en de 

twee prachtige fabrikanten-villa’s daar tussenin. Er tegenover had je Schmidlin en cafe ‘de C’, 

waar ik na de plotselinge dood van mijn baas (pas 47 jaar), de fotozaak mee verbouwde, in 

dienst bij de fa. Dusee. Bij ‘de C’ dan op tijd een potje bier. In die villa’s waren zussen van mij  

soms dienstmeisje en wij als tieners moesten er ‘verplicht’ fruit plukken. Ik denk dat die rijke 

invloedrijke fabrikanten, via de pastoor, ons grote gezin nogal eens bijstonden. Door gratis 

lidmaatschap en scholing konden we maatschappelijk gezien toch overal aan deelnemen.  

Met zanggroet, Peter de Bruijn 

De deadline voor inlevering van copy is 1 november zodat het volgende 

nummer begin november uit kan komen. Copy sturen naar 

info@mannenkoor-la-renaissance.nl s.v.p. waarvoor dank! 

 
Voor alle bankzaken met het mannenkoor la Renaissance, dat geldt ook voor 

onze donateurs: NL 74 RABO 0121 6813 43  Veel dank!!! 

                              

 De Stamtafel nog even leeg, maar na vanavond niet meer. Word vervolgd in 

november!                                                                                                                                               8 

 


